
Als je de eerste vijf jaar lidmaatschap overleefd hebt, dan ben je een blijvertje. Alles groeit 
goed op zware zeeklei, het onkruid in het bijzonder. Maarten ’t Hart schreef er al over, het is 
een voortdurend gevecht tegen wat hij noemt “de groene overmacht”.  Onze leden doen er 
alles aan om die grond wat toegankelijker te maken. Gedroogde koemest  met veel stro, kalk, 
zand, en schoffelen maar. Nooit ophouden. Elk najaar spitten, elk voorjaar frezen. Want met 
de hand is het amper te doen. Vooral ook omdat de gemiddelde leeftijd van de tuinders ver 
boven de zestig is. Alleen de pensionado’s hebben voldoende tijd om de zaak bij te houden, al 
dienen we de werkenden met respect te benaderen, want ze zijn er wel.  
Zomers heb je een pikhouweel nodig om in de grond te komen, ’s winters is het een 
blubberbad. En dus maar weer de structuur verbeteren. Zwaar werk, dat met veel plezier 
gedaan wordt. Het is weer eens wat anders dan achter de geraniums te zitten.  

Nu heeft de Gemeente het onzalige plan opgevat om de tuinen te verplaatsen.  Wèg alle 
inspanning om de grond te verbeteren. Wèg fruitbomen, kasjes en schuurtjes. Wèg plezier van 
de tuinders. Want je hebt meteen het gevoel dat je op de schopstoel zit. Nieuwe kas? Laten we 
het toch maar even afwachten. Nieuw lid? Nee, eerst maar eens kijken wat het worden gaat. 
Oud lid? Ik ga stoppen, want zo’n verhuizing dat ga ik niet meer meemaken.  

Wat een onrust.  
En dat allemaal omdat de Lidl hier wil komen. Advies: de Lidl op het terrein van Oudshoorn, 
dan heeft de Muggenburg ook een super, en voor de rest alles laten zoals het is. Er is voor 
tonnen geïnvesteerd in kunstgras. Dat smijt je toch niet zomaar weg!  
Lief gemeentebestuur, leer toch eens te denken als een huisvrouw. Zuinig zijn op wat je hebt 
en voorzichtig met plannen die niemand wil.  


