
Meneer de voorzitter, dames en heren.. 

Ik ben Harry Polman en tevreden tuinder bij de VTV Schagen… 

Voor het volgende graag uw aandacht: 

Het bericht sloeg in als een bom: De Lidl komt! Eindelijk… was mijn reactie ! 

De immer uitgeslapen firma Lidl heeft een manier gevonden om legaal buiten 

het centrum een winkel te bouwen. Tot grote schrik van de gemeente bleek er 

een lacune in haar vestigingsbeleid te zitten.                                                                             

Oei !                                                                                                                                           

Maar niet getreurd, dat varkentje gaan we wel even wassen. 

Niet dus! Inmiddels heeft het vertrouwen in eigen kunde plaats gemaakt voor 

blinde paniek. Lidl komt er, maar dan hopelijk wel op een door de gemeente te 

bepalen plek. Midden op het sportpark Groenoord. De betreffende voetbalclub, 

SRC, ruimt het veld en wordt verplaatst naar een terrein ten oosten van de N241. 

Toevallig zitten daar de Magnusrijders, de Volkstuinvereniging en de 

Kinologenclub.                                                                                                                             

Dat varkentje wassen we wel even….                               

Hoor je wethouder en ambtenaren denken…..                                                                           

Die clubjes zetten we toch gewoon ergens anders neer  ! 

Al meer dan 15 jaar zijn mijn vrouw en ik lid van zo’n clubje, van de 

volkstuinvereniging. Al die jaren bebouwen wij ons gehuurde stukje grond. Het 

wordt gespit, bemest, beplant, begoten, vertroeteld en wat al niet…Daarnaast is 

er ook veel gezelligheid…en af en toe een kort geluksmoment. 

Wat bezielt de gemeente in Godsnaam ! Is dit wat zij bedoelt met het GELUK 

onder de burgers brengen. Wethouder en zijn ambtenaren geven blijk van 

incompetentie en door hen gemaakte fouten wentelen ze af op de burger.  Onder 

het motto:   “Wij maken de fouten en de burger laten we op de blaren zitten.”              

En gaan vervolgens over tot de orde van de dag.                                                    

Kom op zeg; Niks Geluk…Treurnis….!!! 


